
 
 
 
 

 
                                 Monument razzia Rotterdam 

 
 
 

 
 

 
     

                          
 

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum 
 

2 mei 2025 
 



 2 

Bezinning 

Als je niet oplet 
 
Deze muziek mag je niet spelen 
dat boek zou ik maar niet lezen 
die foto zou ik maar verscheuren 
 
met hem kun je beter niet gezien worden 
daar krijg je misschien last mee 
ik zou mijn mond maar houden 
 
wat je straks alleen nog mag 
is in een donker hol verborgen 
 
verlangen naar het licht van de vrijheid 
 
die je verspeeld hebt 
omdat je even de andere kant uitkeek 
toen je buren werden weggehaald 
 
Remco Campert 1997 
 
Uit: De verleden tijd van vrede, dichters over 4 en 5 mei. 
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek & Nationaal Comité 4 en 5 
mei (2005) 
 

 
september 2024: 15 minuten stilte op de Dam 

 
Epko Smit 
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Pastoraat 

Inloopochtend 6 mei 
De eerste dinsdag van de maand staat om 10.30 uur de koffie en thee 
weer klaar. Voor u en uw buren of vrienden. Zegt het voort! 
We hebben al enige tijd in de kerkzaal kunnen genieten van de 
kleurrijke abstracte kunst die Heleen van Tilburg van haar foto’s 
gemaakt heeft. 
Zij zal daar nu iets over komen vertellen. Om je voor te bereiden kun je 
alvast op haar site kijken: www.beeldendiespreken.nl 
 
Als je graag met de auto gehaald wordt, bel dan even met Corry Ruiten:  
06 5519 8149. Graag tot dinsdag! 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Joke Stahlie-Verheij 

Bij de diensten 

Terugblik naar Pasen en vooruitblik op even vrij. 
 
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor alle inzet om Pasen tot een 
feest te maken. Er werden fleurige bloemen in paasbakjes bezorgd bij 
mensen die niet makkelijk de deur uit kunnen of bij hen die we een extra 
bemoediging willen geven. De zangers van de cantorij repeteerden 
wekelijks en stonden twee keer paraat: zowel op de Witte  
Donderdag als in de paasnacht. De moeders van de kindernevendienst 
zorgden naast werk en gezin ervoor dat er een leeg graf geknutseld was 
voor op het podium en dat er engelen waren en vrouwen die met 
balsempotten op weg gingen. Dank voor jullie mooie spel, kinderen en 
volwassenen! En wat zouden we zijn zonder kosters en helpers die met 
stoelen sjouwen, zonder koffie-zetters, opruimers en afwassers, zonder 
de schermdienst, de mensen van licht & geluid, de lectoren. Dank ook 
aan de bloemengroep die het thema van elke viering verbeeldde in hun 
steeds veranderende schikking en die tot slot het dode kruis tot bloei 

http://www.beeldendiespreken.nl/
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liet komen. Met zo’n verkondiging heb je (bijna) geen dominee meer 
nodig!  
Mensen zeggen mij: ‘tjonge, je bent wel erg druk geweest!’ Maar ik was 
niet de enige. We hebben samen, al die nijvere Johannesbijen, gezorgd 
voor een prachtig feest.  
Maar na dit alles is het ook fijn om even niets in de agenda te hebben 
staan. Van 5 tot 18 mei heb ik vakantie. Ik hoop iedereen daarna in 
goede gezondheid weer terug te zien.  
 
Diederiek van Loo 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen,  
uit alle wonderen om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.  
 
Al wat ten dode was gedoemd mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer te bloeien en te minnen. 
 

------------------------------- 
 
 

 
 
 



 5 

             
 
 

------------------------ 
 
Bij de dienst van zondag 4 mei 
 
Een bijzondere datum. In de avond gedenken we alle slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog en alle gewapende conflicten sindsdien, 
terwijl er om ons heen nog oorlog woedt in Oekraïne en een genocide 
plaatsvindt in Gaza. In de kerkdienst deze dag staat Dietrich Bonhoeffer 
centraal. Hij was een van de grootste theologen van de vorige eeuw, en 
zijn heldere stellingname om als christen verantwoordelijk te leven is 
inspirerend - juist in onze troebele tijden. Overigens kwamen zijn 
principes hem zelf duur te staan: hij is op 10 april 1945 door de nazi’s 
omgebracht, maar een paar weken voor de bevrijding.  
 
Wees welkom om te horen waar het ten diepste om gaat in het leven en 
elkaar te steunen daarin. 
 
Diederiek van Loo 
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Diaconie 

Collecten 

1e Collecte 4 mei 2025 
KiA Soedan; noodhulp 

 

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn 
omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar 
internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 
vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze 
ontvangen landbouwmaterialen, zodat ze in hun onderhoud kunnen 
voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op 
opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp 
krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen 
lopen op misbruik en mensenhandel. 
Op 5 mei vieren we 80 jaar vrijheid en daarom collecteren we vandaag 
voor hen die lijden onder oorlog. 
 
 
1e Collecte 11 mei 2025 
KiA Bangladesh; zending  
 

Kerk in de minderheid is dienstbaar aan de samenleving 
In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. 
Toch wil de minderheidskerk in dit land relevant zijn voor de 
samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op 
en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en 
daad te delen met anderen.  
Ook ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse 
gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten, 
waaronder landbouw-training en beroepsopleidingen voor jongeren 
en vrouwen. 
 
 
2e Collecte 2025 
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te 
leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen 
voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn 



 7 

een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van 
mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang 
koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze 
om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele 
manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen 
hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge 
aanbod. 
Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en 
begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er 
worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen 
bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel 
werk.  
 

------------------------------ 

 

Bankrekeningen 

Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40 

Johannes in het dorp 

Zomerconcert ‘Winterreis’ op zondagmiddag 25 mei 
De bekende bariton en Leersumer Maarten Koningsberger heeft in de 
zomer van 2024 in het concertgebouw in Amsterdam afscheid 
genomen van de concerten op de grote internationale podia, maar hij 
zet zijn stem en kennis en ervaring graag in om ons in de Johanneskerk 
in Leersum een aantal onvergetelijke momenten te bezorgen.  
 
In een serie Zomer-concerten neemt Maarten Koningsberger ons mee 
in de liedkunst. Hij zal voor ons liederen zingen en er over vertellen. 
Motto is  "Luisteren met andere oren”. 
 



 8 

De Zomer-concerten zijn vernoemd naar Hans Zomer, zanger en 
Leersumer, die in 2021 overleed. Hij heeft veel betekend voor de 
Johanneskerk. Met de serie Zomerconcerten willen we zijn naam levend 
houden en hem eren.  
 

 
 
Het eerste Zomerconcert is op zondag 25 mei 2025. Dan kunt u 
luisteren naar ‘Winterreis’; muziek van Frans Schubert, tekst van Jan Rot. 
Bas Verheijden begeleidt Maarten op de vleugel. Na afloop is er 
gelegenheid voor ontmoeting en ‘meet & greet’ met de musici.  
 
Houd deze bijzondere serie in de gaten, in het najaar is het volgende 
concert. 
 
Vrij entree, Vrijwillige bijdrage na afloop 
 
Meer informatie over Johannes in het dorp, zie ook de  
website Johanneskerkleersum.nl.  
Volg ons op Facebook JohanneskerkLeersum 

 
Johan Doornenbal 
 

---------------------------------- 

http://johanneskerkleersum.nl/
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Grote belangstelling Passieconcert Stabat Mater (15 april jl.) 
 

 
 
 
 
Grote belangstelling Concertlezing Etty Hillesum (25 april jl.) 
 
Het was een bijzondere en mooie avond, de concertlezing over Etty 
Hillesum die afgelopen vrijdag 25 april werd gehouden, mede in het 
licht van 80 jaar bevrijding. Er was veel belangstelling, de zaal was 
helemaal vol. 
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Judith Koelemeijer nam ons mee op reis naar de ziel van Etty Hillesum. 
Door de beeldende verhalen over haar jeugd en leven tijdens de 
oorlog leerden we deze bijzondere Joodse vrouw beter kennen. De 
verhalen werden afgewisseld door virtuoos pianospel van Marcel 
Worms. Hij speelde pianomuziek van Joodse componisten, o.a. een 
stuk van Etty’s broer Mischa Hillesum.  
 
Het publiek luisterde ademloos naar de bijzondere verhalen en mooie 
muziek. 
 
Johan Doornenbal 
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College van Kerkrentmeesters 

Nieuwe penningmeester  
We zijn heel blij dat we u kunnen meedelen dat Marc Kamermans de 
functie van penningmeester op zich wil nemen. Extra fijn is dat hij veel 
ervaring heeft op financieel gebied. Marc zal de functie per 1 juli 
overnemen van onze huidige penningmeester Meindert Kooistra.  
 
Johan Doornenbal, vzt kerkrentmeesters 
Tel.  0343 - 456191 
Mob.  06-31643405 
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Overig Nieuws 

Noteer de datum: 5 juli zomerfeest in de Johanneskerk 
De stamppotmaaltijd in maart was een groot succes. Op zaterdag 5 juli 
is er weer een moment om elkaar tijdens een maaltijd te ontmoeten. 
We kunnen al wel vertellen dat behalve met elkaar eten, er ‘s middags 
verschillende activiteiten zijn voor jong en oud en voor iedereen die 
niet jong en niet oud is. In de komende nieuwsbrieven krijgt u elke keer 
iets meer informatie over deze bijeenkomst voorgeschoteld. 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Kora Manenschijn en Hilje Logtenberg van der Grient 

Bestaat God? (2)  

In aflevering 1 schreef ik n.a.v. een vragende uitroep van mijn kleinzoon 
over hoe er in de literatuur en de theologie door sommigen gedacht 
wordt en werd over het bestaan van God. We zagen dat notoire 
voorstanders (theïsten) en dito tegenstanders (a-theïsten) hun uiterste 
best doen om de bewijslast op de schouders van de ander te leggen. 
Gehanteerde argumenten ter verdediging zijn meestal afhankelijk van 
de veronderstelde uitgangspunten. Volgens mij een heilloze 
onderneming en ik eindigde de vorige keer met de woorden van Bert 
ter Schegget over 'God, als een stem, die de stilte niet breekt'. Nu het 
vervolg. 
 
Ooit - zo gaat het verhaal - interviewde een leerlinge van een 
middelbare school voor haar werkstuk de schrijver Gerard Reve. Ze 
vroeg: 'Meneer Reve, bestaat God?' Zijn antwoord was kort en duidelijk: 
'Welnee meisje, bestaan heeft God toch helemaal niet nodig!' Dat 
antwoord lijkt op de prikkelende titel van een vuistdik boek: God is zo 
groot dat Hij niet hoeft te bestaan van theoloog en ethicus prof. Gerrit 
Manenschijn (1931-2024). Hij vindt vragen als 'Bestaat God?’ en 'Geloof 
jij dat God bestaat?’ niet de juiste vragen, omdat die om bewijzen 
vragen? ‘Geloof jij in God?’ is een andere en betere vraag. Dan kom je 
volgens hem uit bij de Bijbelverhalen.(1) De 'kennis' die we hebben 
over de 'Eeuwige', hebben we 'van horen zeggen'. Bijbelschrijvers 
veronderstellen in hun geloofswerkelijkheid zijn aanwezigheid. God is 
in de Bijbelse traditie niet iemand die of iets dat we zien, maar een stem 
die we horen: een stem in het gebeuren, een stem in de stilte, een schim 
die we alleen maar in donkerheid kunnen naderen. Het geloof van de 
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joden ligt en lag immers niet in het zien, maar in het horen. Het 
sleutelwoord hiervoor is het Hebreeuwse sjema, een woord dat 
eigenlijk niet in één ander woord vertaald kan worden. Misschien komt 
'in stilte, gehoorzaam en actief luisteren' (2) er nog het dichtste bij.  
 
Liedteksten van Huub Oosterhuis borduren daarop voort: “God is niet 
zomaar ‘god’, het ‘soort’ god, maar die ene (JHWH) die als een stem ons 
roept, als een zachte stem die ons toefluistert. Groter dan ons hart, dan 
ons denken en doen. De gestalteloze, die ‘enkel’ stem wordt genoemd, 
die bestáát in het Bijbelse verhaal – en in de liturgie die wij om dat 
verhaal heen zingen.” (….. ) “Die een knechtsgestalte heeft 
aangenomen in Jezus van Nazareth, die de stem van ons geweten is 
geworden, Hem noemen wij en bevelen Hem bij anderen aan.” (3)  
God bestaat toch niet?!, dat was de vragende uitroep van mijn 
kleinzoon. Inderdaad: Hij/Zij/Het bestaat niet, althans.... er is geen enkel 
bewijs dat God (of een godsdienstige werkelijkheid) buiten onze 
verbeelding om bestaat of niet bestaat. Bovenstaande overwegingen 
zouden het antwoord aan mijn kleinzoon kunnen zijn. Maar resoneren 
die antwoorden ook bij hem? Niet dus. Hij groeit immers vooralsnog op 
in een 'pedagogische' wereld waar Bijbelverhalen nauwelijks een rol 
spelen, terwijl de rol van de sociale media in zijn leven steeds 
dominanter worden. Ook als het gaat over (des-)informatie en 
meningen over kerk, religie en 'geloven in God'. Ja, er is zelfs een 
handige app, waarin God wordt present gesteld: je pakt Hem erbij als 
je ‘m nodig hebt en legt Hem weg als je daar geen behoefte aan hebt. 
God in je broekzak. Maar wil je dat als (groot-)ouders en vooral: wil hij 
dat? De diepere lagen in deze informatie-voorziening blijken te 
ontbreken. (4)  
 
Antwoorden van mijn kant veronderstellen al snel een bepaalde 
religieuze, symbolische taal en vooral betekenisvolle rituelen. Daar 
heeft hij (nog) geen tools voor. Die heeft hij wel voor voetbal. Hij weet 
er echt alles van en beleeft er veel aan. Ondanks alles bleef hij de 
afgelopen jaren in Ajax geloven. En het naderende kampioenschap ziet 
hij vol vertrouwen tegemoet. Zou het ook zo met geloven in God gaan? 
Of toch juist niet? Daarover een volgende keer.     
 
Epko Smit 
 
1. Gerrit Manenschijn: God is zo groot, dat Hij niet hoeft te bestaan. Over narratieve 
constructies van de geloofswerkelijkheid. Baarn 2001. 
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2. Jonathan Sacks: Exodus. Boek van de bevrijding. Middelburg 2019. 
3. Huub Oosterhuis Alles voor allen. Een nieuwe catechismus. Utrecht 2016. 
4. Lianne Verberkmoes: God in je broekzak. Hoe TikTok de geloofsbeleving van 
jongeren transformeert. Ede 2024. 
 

---------------------------------- 

Voorgangers de komende weken: 
 

04/05:  ds. Diederiek van Loo 
11/05:                   ds. Teun Kruijswijk Jansen, Doorn 
18/05:           ds. Corine Beeuwkes, Helmond  
25/05:  ds. Diederiek van Loo 
29/05:  geen dienst (Hemelvaartsdag) 
01/06:  ds. Peter Breure, Rhenen 
08/06:  ds. Diederiek van Loo 
 
Autodienst 
04 mei:      Ruud Kolenbrander  453167 
11 mei:   Hans Neecke   454396 of 06 54233154 
 
Ga voor de liturgie naar   https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie 

Overige informatie 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Nieuwsbrief 
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag vóór donderdag 15 mei 
12.00 uur sturen naar e-mail: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
april t/m juni 2025:  Teus Stahlie 
juli t/m sept 2025:  Hans Neecke 

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

